
Heiligen waren zeer belangrijk in de middel-
eeuwse samenleving. Ze boden troost, hoop 
op genezing én hoop op een beter leven in het 
Hiernamaals. In alle kerken waren botjes en 
voorwerpen van heiligen te vinden. Daar kwa-
men mensen een kaarsje bij opsteken en bidden. 
Een stuk sandaal van Willibrord, de wurgdoek 
van Cunera, een tand van de apostel Jacobus, 
een splinter hout van het Ware Kruis … Hoe 
belangrijker de reliek, hoe hoger de status van 
de kerk en hoe hoger de inkomsten. 

Raphaël Rijntjes brengt de heiligenwereld van 
het middeleeuwse bisdom Utrecht tot leven. 
Bijzondere verhalen over bijzondere bemidde-
laars.

Donderdag
9 mei

20.00-22.00 uur

LOCATIE	� Refter Dominicus, Palestrinastraat 1, 
Utrecht

DATUM	 donderdag 9 mei
TIJD	 20.00-22.00 uur
KOSTEN 	 €7,– (incl. consumptie)
OPGAVE	 info@denieuwedominicus.nl

Utrechtse heiligen 
en hun relieken

Huis
DOMINICUS

van

Aardse en hemelse mediators

Raphaël Rijntjes

Heiligen en engelen – belangrij-
ke schakels in het dataverkeer 
tussen hemel en aarde. Luister 
naar de verhalen over heiligen 
en hun relieken (9 mei)  
en  engelen in de kunst (6 juni).


