
Waarop het licht valt 
Oecumenische vespers in de adventstijd 

‘Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien,’ zegt Jezus. En Paulus vertelt dat we nu nog door een 

spiegel zien. God ontmoeten we indirect, in een schaduw langs een rots, een zachte bries, een engel, 

zijn zoon, in woorden en muziek, in rituelen, in elkaar. 

 

Op de tentoonstelling ‘Kaarslicht’ in Museum Gouda die je nog kunt bezoeken tot 27 maart is te zien 

hij schilders werken met een indirecte lichtbron: een kaars achter een hand of een gordijn, daglicht 

dat door een raam valt. Ook verhalen zijn vaak indirecte maar veelzeggende manieren om iets aan 

het licht te brengen. Voor direct licht deinzen we vaak terug, zoals de herders deden toen zij midden 

in de nacht engelen zagen, zoals wij doen als er een lamp op ons wordt gericht. Maar soms, op 

afstand, zien we het licht wél direct. Denk aan drie koningen die een ster volgden. 

De weken naar Kerst vormen stappen naar het licht. Tijdens de vespers in de Adventstijd staan we 

telkens even stil bij dat indirecte licht. 

 

De Jeruzalemkerk, de Paulusparochie en de Tuindorpkerk hebben op het gebied van 

gemeenschappelijke vespers al een lange traditie en we zijn blij dat we die mogen voorzetten. 

De vieringen vinden plaats in de Tuindorpkerk, steeds met medewerking van alle drie de kerken. Je 

bent hartelijk welkom om een of meer vespers bij te wonen, op de woensdagavond van 1, 8, 15 en 

22 december, telkens van 19.30 tot 20.00 uur. Ze ook te volgen via Kerkomroep.nl. 

 

Wij van de Jeruzalem-, Paulus- en Tuindorpkerk heten je hartelijk welkom. 

 

* afbeelding C.J. Dusart, Jonge man lezend bij kaarslicht (1645) 


