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Gérard
Zondag 1 oktober was het de laatste keer dat Gérard Martens bij ons voorging. Hij gaat in
november met pensioen.
In een welgevulde kerk vierden we met het Kinderkoor het feest van Franciscus wat actueel
gemaakt werd o.a. door de inbreng van de werkgroep Groener Geloven.
Na afloop werd Gérard uitgezwaaid en lof toegezwaaid met vrolijke vlaggetjes van het kinderkoor,
toespraken, liederen en talloze individuele woorden van afscheid bij de koffie en de borrel.
Gérard kreeg van het Kinderkoor een fotolijst met foto’s van hun laatste gezamenlijke activiteit en
namens ons allen kreeg hij twee cadeaus die met brood en licht te maken hadden. De
Tuindorpkerk was present en bedankte Gérard, met een passend boek, voor de oecumenische
samenwerking. Voor wie dat wil zijn de toespraak van de Stuurgroep en de twee afscheidsliederen
bij deze PaulusActueel bijgevoegd.

Gérard zelf bedankt ons met het volgende bericht:

“Beste parochianen van de Paulusgemeenschap,
Zondag 1 oktober ging ik in een viering waarin het Kinderkoor zong, voor het laatst voor in de
Pauluskerk. Aansluitend hebben jullie met bijzondere, hartelijke en warme woorden jullie dank
uitgesproken en gezongen voor de contacten en de jaren van samenwerken waarin we met elkaar
ons hebben ingezet voor de opbouw van de Paulusgemeenschap. Ik wil jullie graag dank zeggen
daarvoor – jullie hebben me ontroerd en het heeft me veel goed gedaan. Bij het branden van de
kaars en het werken met de snijplank is mijn hart weer even bij jullie.
Ik ben blij dat ik met de Paulus op het mogen trekken: de gemeenschap is creatief en betrokken,
hecht aan goede liturgie, wil het geloof gestalte geven en doorgeven aan jonge mensen, staat
kritisch en loyaal in de grotere parochie en wil van betekenis zijn voor elkaar en de mensen die op
haar weg komen. Hou die kwaliteiten hoog. Het ga jullie goed onder Gods zegen en vast tot ziens,”

Gérard Martens, pastoraal werker - 06 47198072
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Stuurgroep afscheid Flore Fanoy
Nog een afscheid is er te melden, namelijk dat van Flore Fanoy als lid van de Paulus Stuurgroep.
Zij schrijft ons het volgende:

“Na bijna drie jaar als covoorzitter en lid van de Paulusstuurgroep van de Pauluskerk sluit ik dit
hoofdstuk. Ik heb met plezier mijn steentje bijgedragen aan het reilen en zeilen in de Pauluskerk.
Tijdens de coronapandemie stonden we voor uitdagingen en moesten we echt samenwerken om
iedereen betrokken en welkom te laten voelen, zelfs met alle regels en veranderingen.

De reden waarom ik stop is omdat ik nu de opleiding tot drama vaktherapie in Amersfoort ben
gestart. Dit is nu, naast mijn werk en ons gezin, mijn belangrijkste focus. Ik draag de Paulus
gemeenschap een warm hart toe en dat zal niet zo snel veranderen. Met dankbaarheid kijk ik terug
op mijn tijd hier en ik wens Marie-José, Bernard, Tobias, Willem en mijn opvolger(s) alle goeds en
Gods zegen.
Met hartelijke groet, Flore.”

We zullen Flore’s werk voor de Stuurgroep missen en hebben haar in een bijzondere vergadering
afgelopen dinsdag in het zonnetje gezet. Flore blijft gelukkig betrokken en verbonden met de
Pauluskerk.
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Stuurgroep ruimte voor nieuwe mensen
Het vertrek van Flore uit de Stuurgroep maakt duidelijk dat er altijd ruimte is voor anderen om mee
te regelen, te verbinden en te organiseren in de Pauluskerk. Het is niet per sé heel veel werk, je
kan het net zo gek maken als je zelf wilt. Het is wel leuk!
We zullen enkele mensen persoonlijk benaderen maar dit is een uitnodiging aan iedereen om eens
een tijdje mee te doen. Reacties graag naar paulus@katholiekutrecht.nl

Eerste communie
Ouders die hun kind dit schooljaar eerste communie willen laten doen zijn van harte uitgenodigd
zich te melden bij de Stuurgroep en bij Clemens Mesker die de coördinatie van de eerste
communie in de Pauluskerk gaat voeren.
Zie bijgaande informatie die u uiteraard mag delen met (andere) jonge ouders die wellicht
belangstelling hebben.
Aanmeldingen graag naar: cpmesker@gmail.com met cc aan paulus@katholiekutrecht.nl

Eucharistieviering 22 oktober
We noemen de Eucharistieviering van zondag 22 oktober even extra. Vanwege de
beschikbaarheid van pastoor Hans Boogers begint deze viering om 11.00u.

Allerzielen
Als u een overleden naaste wil gedenken in de viering op Allerzielen op donderdag 2 november
dan kunt u de naam doorgeven aan de Stuurgroep via paulus@katholiekutrecht.nl
Zoals gebruikelijk begint de Allerzielenviering om 19.30u en staat het in het rooster in Martinus+
verkeerd vermeld.

Voedselbank
Op Sint Maarten, zaterdag 11 november, wordt er i.s.m. de wijkvereniging Tuindorps Belang weer
een inzameling gehouden voor de voedselbank. De PAULUSKERK en de TUINDORPKERK zijn
die dag open van 18.00 tot 19.30 uur. De voedselbank vraagt houdbare producten, zoals pasta,
rijst, pastasaus, zoet broodbeleg, ontbijtgranen, groenten in pot, olie, vis in blik, koffie, thee,
(vaat)wasmiddel, douchegel, toiletpapier en tandpasta.
We nodigen jullie uit om, juist op deze dag van samen delen, onze medemensen te ondersteunen.

Mocht u nog dozen of big shoppers hebben liggen: deze zijn ook
van harte welkom t.b.v. de inzameling. U kunt de dozen afgeven in
het Pauluscentrum op zondag- of donderdagochtend (10 – 12u) of
tijdens de inzameling op 11 november.

Vieringen

Zondag 15 oktober 10.30u
Taizégebed met Tobias Kruit en de gemeenschap

Inzingen en oefenen van de gezangen, voor ieder die dat wil,
vanaf 09.45u

Zondag 22 oktober 11.00u
Eucharistieviering

met Hans Boogers en de Cantorij

De vieringen zijn online te volgen via: https://www.twitch.tv/pauluskerkonline

Uw bijdrage aan de collecte kunt u storten via deze link
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Indien u vervoer per auto naar de kerk wil dan kunt u dat op vrijdagavond tussen 19.00
en 21.00 uur bespreken bij Bernadet Vos via 06-401 787 44

Nieuw initiatief: Anselm Grün leesgroepje
Eén van onze parochianen, Servaas van der Mullen, komt met het volgende voorstel en
uitnodiging, hij schrijft ons:
“Het leek me een goed idee om samen met anderen het boek “Met hart en zinnen” van Anselm
Grün te gaan lezen. Ik had het boek toevallig ontdekt in de bibliotheek (daar heet het “Een jaar met
Anselm Grün”) en was blij verrast door de rijkdom, wijsheid maar ook het progressieve van zijn
denken. Anselm Grün heeft een frisse, diepzinnige en vernieuwende kijk op allerlei aspecten van
het geloof en het mens-zijn. Omdat het boek een bladzijde per dag van het jaar een overweging
biedt komt er heel veel aan bod (om precies te zijn 365 keer). Voor elk wat wils.
Het leek me verrijkend om met anderen ervaringen te delen die ieder opdoet bij het lezen hiervan.
Het idee is dat iedere deelnemer één of meerdere stukjes inbrengt en er wat over vertelt. Het gaat
niet om theologische of filosofische juistheden. Het gaat er ook niet om dat er een persoon is die
het weet en de anderen consumeren maar om wat ieder ervaart, denkt of voelt bij het lezen. We
beginnen niet vooraan en dan helemaal naar het einde toe, maar we springen door het boek heen
al naargelang we getroffen of blij verrast zijn. Het vraagt dus wel huiswerk vooraf. Dus eerst dat
boek aanschaffen en alvast wat doorlezen. Het kost bij bol.com tweedehands ongeveer een tientje.
Het heeft zijn voordelen om de bijeenkomst niet te laat op de dag te doen (vind ik). Dus vandaar
het voorstel om het om 15.30 te laten plaatsvinden te beginnen op vrijdag 17 november en dan
steeds de derde vrijdag van de maand. Zolang het leuk blijft.
Wie interesse heeft kan zich opgeven bij: Servaas van der Mullen, vandermullen@solcon.nl “

Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven via ons
e-mailadres: paulus@katholiekutrecht.nl
Als u de intentie wil ondersteunen met een geldelijke bijdrage dan kan dat op twee manieren:
Parochie: NL 81 INGB 0004 8078 22
Stichting Vrienden van de Paulusgemeenschap: NL 74 RABO 0154 5794 75

Bloemengroet
Graag aanmelden via e mail aan de Stuurgroep paulus@katholiekutrecht.nl
U kunt ook Gertruus Bors hiervoor bellen: 06 23316086

Pastoraal contact
Marie-José van Bolhuis 06-10852666 / e-mail: Marie-José van Bolhuis
Jos Hettinga 06-23590737 / e-mail: Jos Hettinga
Gérard Martens 06-47198072 / e-mail: Gérard Martens

PaulusActueel wordt verzorgd door de Paulus Stuurgroep. Wilt u iets mededelen, of wilt u zich aan- of afmelden, stuur
een mailtje. E: paulus@katholiekutrecht.nl W: Katholiek Utrecht - Paulus Wilt u financieel bijdragen? Dat kan op twee
manieren: Rek.nr. NL81 INGB 0004 8078 22 t.n.v. Paulus Parochie Utrecht of
Rek.nr. NL74 RABO 0154 5794 75 t.n.v. Vrienden van de Paulusgemeenschap
Lees ook de nieuwsbreif van de Tuindorpkerk via: https://tuindorpkerk.nl/nieuwsbrief/
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