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Offerande en collecte.
In de eucharistie - en vanuit de eucharistie in de woord- en communievieringen - worden gaven
aan God aangeboden. Op het altaar wordt brood, of worden brood en wijn, aan God aangeboden
en aan Hem wordt gevraagd deze gaven te heiligen en - in de eucharistie - ze te maken tot
Lichaam en Bloed van Jezus Christus. De collecte hoort bij dit aanbieden van gaven. In andere
culturen worden soms vruchten, groente of andere gaven naar het altaar gebracht in vrolijke
processies. Bij ons bieden de mensen in de kerk financiële gaven aan. Wij bieden in de collecte
een deel van onszelf aan de gemeenschap aan en daarmee aan God, met als doel een zinvolle
bijdrage te leveren aan kerk en samenleving. De plek van de collecte in de viering is dus een
bewust gekozen plek. Als alle gaven bij elkaar gebracht zijn spreekt de voorganger gebeden uit die
betrekking hebben op de gaven en in de eucharistie roept de priester de gelovigen op om God te
vragen het offer te aanvaarden.

In de wereld van vandaag is contant geld niet meer de meest voor de hand liggende manier van
financieel bijdragen. Veel mensen hebben geen contant geld bij zich. Daarbij is het storten van
contant geld op de bank vrijwel onmogelijk geworden. Reden te meer om de digitale collecte te
omarmen. De Stuurgroep kiest, in overleg met het bestuur, niet voor een betaalautomaat in de
kerk. Een betaalautomaat koppelt geven los van de liturgie en dat is een verarming. Bovendien is
een betaalautomaat tamelijk kostbaar. We kiezen daarom voor geavanceerde QR-codes in de
boekjes. Vanwege de beperkte houdbaarheid van gewone betaallinks en QR-codes waren
QR-codes in de liturgieboekjes tot nu toe niet goed haalbaar.
Nu hebben we geavanceerde QR-codes die altijd geldig blijven. En die dus bij wijze van spreken al
weken vooruit in de boekjes afgedrukt kunnen worden. Achter de schermen moet de Stuurgroep
wel de koppeling regelmatig verversen, maar daar merkt u als het goed is niets van.
U zult de codes binnenkort tegenkomen. Bij de QR-code voor de tweede collecte is er een
tussenstap. U moet even klikken op verder gaan na het scannen. U ziet bij de omschrijving waar
de collecte voor bestemd is. Aarzelt u niet om uw telefoon tevoorschijn te halen!

Contant geld blijft welkom en we houden de mandjescollecte in ere

Roepingenzondag
A.s. zondag is de vierde zondag van Pasen en traditioneel is dat Roepingenzondag.
Het thema dit jaar is “Wat vraagt God van jou?” Dit thema is ook gekozen voor de
viering van aankomende zondag.
Centraal tussen de lezingen zingen we zondag ‘Nada te Turbe’:
Niets zal je deren, niets je benauwen. Als je God zoekt, zal niets je ontbreken.
Niets zal je deren, niets je benauwen. Heb genoeg aan God!
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Meer informatie over roepingenzondag:
https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/r/roepingenzondag
https://www.knr.nl/roeping/roepingenzondag-en-roepingenweek/
https://www.rkkerk.nl/geloof/geroepen/

De tweede collecte voor Roepingenzondag is bestemd voor kerkelijke opleidingen.

Tuindorpkerk
Er is een goede gang en sfeer ontstaan in verdere samenwerking met de Tuindorpkerk. De Paulus
Stuurgroep en het Moderamen van de Tuindorpkerk spreken elkaar steeds vaker en herkennen
elkaars krachten en problemen steeds beter. We zien dat de twee kerken deels verschillend, deels
vergelijkbaar en voor een groot deel aanvullend op elkaar kunnen zijn.
We denken samen na over de toekomst van de kerken over enkele jaren.
Samen zien we goede kansen. We houden u op de hoogte en zullen uw meedenken vragen.

Uitnodigingen 4 en 5 mei
Als bijlage sturen we twee uitnodigingen van de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken mee.

Vieringen
Zondag 21 april

Taizéviering op Roepingenzondag
met Tobias Kruit en de gemeenschap

Zondag 28 april
Woord- en Communieviering

met Jos Hettinga en de Cantorij

De vieringen zijn te volgen via Pauluskerk Online

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u storten via deze link
Uw bijdrage aan de tweede collecte kunt u storten via deze link

Indien u vervoer per auto naar de kerk wil dan is dat voor veel vieringen mogelijk,
maar niet voor allemaal. Zie het schema hieronder. Op vrijdagavond tussen 19.00 en
21.00 uur bespreken bij Bernadet Vos via 06-401 787 44

Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven via ons
e-mailadres: paulus@katholiekutrecht.nl

Bloemengroet
Graag aanmelden via e mail aan de Stuurgroep paulus@katholiekutrecht.nl
U kunt ook Gertruus Bors hiervoor bellen: 06 23316086

Pastoraal contact
Marie-José van Bolhuis 06-10852666 / e-mail: Marie-José van Bolhuis
Jos Hettinga 06-23590737 / e-mail: Jos Hettinga

PaulusActueel wordt verzorgd door de Paulus Stuurgroep. Wilt u iets mededelen, of wilt u zich aan- of afmelden, stuur
een mailtje. E: paulus@katholiekutrecht.nl W: Katholiek Utrecht - Paulus Wilt u financieel bijdragen? Dat kan op twee
manieren: Rek.nr. NL81 INGB 0004 8078 22 t.n.v. Paulus Parochie Utrecht of
Rek.nr. NL74 RABO 0154 5794 75 t.n.v. Vrienden van de Paulusgemeenschap Lees ook de nieuwsbrief van de
Tuindorpkerk via: https://tuindorpkerk.nl/nieuwsbrief/
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