
Workshop “Grondverhalen” op 20 juni, 19.30-22.00 uur in de Aloysiuskerk 
 
Het initiatief voor deze workshop komt van Marileen Steyn van de Protestantse Theologische 
Universiteit. https://www.pthu.nl/onderzoek/projecten/grond/ zij heeft het parochiebestuur van de 
St. Martinusparochie gevraagd om medewerking bij de organisatie van een workshop. Het 
parochiebestuur heeft vervolgens Ineke Malsch gevraagd om het te organiseren.  
Ineke Malsch is al langer in onze parochie aan het werk om mensen die met duurzaamheid en groen 
bezig zijn bij elkaar te brengt om samen nieuwe initiatieven te ondernemen, waaronder duurzaam 
tuinieren. 
 
De werkgroep Groener Geloven van de Pauluskerk is ook over de workshop in contact met Ineke 
Malsch en zal ook al mensen benaderen. Bent u niet benaderd en wilt u meedoen mail dan naar 
paulus@katholiekutrecht.nl  
 
Over het onderzoek schrijft Marileen Steyns het volgende: 
“In het project Grond onderzoeken we hoe geloof al dan niet een rol speelt in hoe wij als mensen 
met de aarde omgaan. Onze interesse gaat daarbij bijzonder uit naar hoe kerkelijke 
gemeenten/parochies omgaan met grond.  
Ik ben dr. Marileen Steyn en als postdoc onderzoeker betrokken bij een van de deelprojecten van 
Grond. Ik doe onderzoek naar theologie in parochies ten aanzien van grond, zowel in theologische 
visie als liturgische praktijken. Dit doe ik onder andere aan de hand van een interactieve workshop. 
Workshop Grondverhaal. In de workshop Grondverhaal gaat u met ons op onderzoek naar de lokale 
grond (denk aan de tuin rond het kerkgebouw, een moestuin, pastorietuin, begraafplaats, evt. 
pachtgronden et cetera). Tijdens deze workshop gaan we met zeven van uw parochianen en bij 
voorkeur ook de priester maximaal twee en een half uur aan de slag. Aan de hand van 
creatieve vormen gaan we in gesprek over vragen als: hoe gaat de parochie om met deze grond? Wat 
zijn de verhalen die bij deze grond horen? Welke ideeën hebt u over het omgaan met deze grond? 
Onze ervaring is dat deze workshop een vorm biedt om om te gaan met de bezorgdheid rond 
klimaatverandering en helpt om in de geloofsgemeenschap het gesprek te voeren over hoe we als 
mensen met de aarde omgaan. Wij doen deze workshop in verschillende gemeenten/ parochies. Ons 
doel is om goed te luisteren naar en te leren van de omgang met grond van uw parochie 
en de beelden die daarbij leven. Dit is waardevolle informatie voor ons onderzoek.” 
 


