
 

 
De evangelietekst van deze zondag is er duidelijk over: Jezus weet wat hem te wachten staat en dat is niet wat 

zijn volgelingen hopen. Die zien Jezus graag als hun held die hen van de Romeinen gaat verlossen. Maar nee, Hij 
zal eindigen als een misdadiger, aan het kruis.  Jezus is zich bewust van de enorme kloof die gaapt tussen 

verwachting en werkelijkheid en doet aan wat we tegenwoordig verwachtingsmanagement noemen. Na lijden en 
sterven zal er een nieuw begin zijn. 

En dan staat er `Petrus nam Jezus terzijde`. Moet je nagaan, de leerling beveelt de meester. Da`s tegen alle 

regels in. En dan ook nog Jezus `ernstig onderhouden`. Dat is zoiets als `op zijn nummer zetten`. Hoe hoog moet 
het Petrus hebben gezeten dat hij dit doet. Heel zijn toekomstperspectief aan gruzelementen. Jezus roept hem tot 

de orde door de chaos van de Satan te verdrijven. Het `niet mijn wil maar Uw wil geschiede` klinkt door in de 
woorden die Jezus vervolgens richt tot zijn leerlingen en volgelingen en ook tot ons. Maak ruimte voor Gods 

bedoelingen, wees ontvankelijk voor de weg die God je wijst. 

In onze wereld van controle en maakbaarheid is dat een wel heel vreemde opdracht. `Uw wil geschiede` gold niet 
enkel voor Jezus in doodsnood in de Hof van Olijven maar loopt door, voor ons, in onze tijd. We zijn niet beter dan 

Petrus en zullen dat niet zomaar laten gebeuren. Daarom komen we regelmatig bij elkaar, hier in dit 100 jarige 
gebouw, om ons niet zondermeer te laten leiden door `menselijke overwegingen` maar het goede tot ons te laten 

spreken. 
Zoals psalm 84 zegt: Gelukkig die op U mag steunen, hij zal zijn weg vervolgen met hernieuwde kracht. 

Hans Heijs 
 
Parochiekroniek  

Op 6 september is op de leeftijd van 90 jaar overleden de heer Gerardus Johannes Petro (Gerard) Rijntjes.  
Hij woonde aan de Maliebaan. 

Op 7 september is op de leeftijd van 86 jaar overleden mevrouw Antonia Cornelia Schrauwen-Martens (Twan).  

Zij woonde op de Laan van Minsweerd. 
 

Parochieagenda  
vierentwintigste zondag door het jaar 

zo 15 sep. 09.30 uur eucharistieviering: pastoor Boogers, gemengd koor 
12.00 uur viering van de Oekraïense geloofsgemeenschap        

ma 16 sep. 14.00 uur ouderensoos 

  20.00 uur Doopvoorbereiding 
wo 18 sep. 19.30 uur werkgroep lectoren 

do 19 sep. 11.00 uur koffiegroep  
vr  20 sep. 10.00 uur gebedsviering  

vijfentwintigste zondag door het jaar 

zo 22 sep. 09.30 uur woord en communieviering: Frans Joosten, Mixtuur  
12.00 uur viering van de Oekraïense geloofsgemeenschap 

Maandag tot en met vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering 
Maandag tot en met vrijdag: 09.00-17.00 uur: dagkapel geopend  

 

Misintenties  
zo 15 sep.: jaargedachtenis Henrica van der Steen; Henny Scherrenberg-van Impelen; voor Gerard Rijntjes en 

Twan Schrauwen-Martens, die afgelopen week zijn overleden. 
zo 22 sep.: Herman Scherrenberg; voor zieke parochianen, om kracht en sterkte. 

 
Collecte  

De collecte voor onze geloofsgemeenschap bracht op zondag 8 september  

€ 169,20 op.  
Tijdens de viering in het weekend is de collecte bestemd voor onze geloofsgemeenschap.  

Wilt u digitaal geven? De QR-code staat in het mededelingenblad en in het liturgieboekje. 
Wij danken u voor uw gaven.                                                       

 

 

St. Martinusparochie Utrecht 
geloofsgemeenschap Aloysius 

 
Mededelingen rondom de Koepel 

 
Week van 15 tot en met 22 september 2024 

 

 



Zaterdag 14 september: Open Monumentendag, landelijk  

Op deze dag openen tal van kerken en monumenten in onze stad hun deuren voor het publiek. Ook de Sint 
Martinusparochie doet mee met de St. Augustinuskerk, de St. Catharinakathedraal, het Stadsklooster en de St. 

Aloysiuskerk. Deze laatste tussen 11 en 17 uur met een kleine tentoonstelling van de kerkstukken van edelsmid Ad 

van Roosmalen die ook het altaar, ambo en kruis van onze kerk heeft ontworpen. Meer informatie vindt u op: 
https://www.openmonumentendagutrecht.nl/type/religieus-erfgoed/. 

Ook op www.kerkenkijken.nl vindt u meer informatie over de deelnemende kerken. 
 

Zomer orgelconcert, zaterdag 14 september – 12.00 en 13.00 uur, Nicolaïkerk 
De jaarlijkse serie zomer concerten wordt afgesloten op deze Nationale Orgeldag met een concert en 

videopresentatie met Alexander de Bie. En om 14.00 uur is er een orgeldemonstratie en bezichtiging speeltafel 

door Ko Zwanenburg. Adres: Nicolaaskerkhof 8 in het Museumkwartier van Utrecht. Vrije gift. 
 

Orgelconcert en lezing, zaterdag 14 september – van 10.00 tot 17.00 uur, St. Augustinuskerk 
Op zaterdag 14 september is het Open Monumentendag in Utrecht. De St. Augustinuskerk kan hier, dankzij de 

restauratie, voor het eerst sinds 7 jaar weer aan meedoen. De kerk is van 10.00-17.00 uur ter bezichtiging 

geopend (m.u.v. 11.30-13.00 uur, vanwege de H. Mis). Er zijn gidsen van Kerken Kijken aanwezig. ’s Middags zijn 
er twee speciale activiteiten. Van 13.30-14.00 uur is er een orgelconcert door Paul van der Woude (organist 

Augustinuskerk) en Gerrit Christiaan de Gier (organist Jacobikerk). Zij spelen werken van o.a. Schumann en Bach. 
Van 15.00-15.30 uur geeft restaurateur Claudia Junge een lezing over bijzondere ontdekkingen tijdens de 

restauratie en hoe het haar is gelukt om het kerkinterieur weer in de oorspronkelijke kleurstelling terug te brengen. 
Wees welkom! 

 

Laatste weken! Tentoonstelling: Christendom en slavernij, t/m 22 september, Catharijneconvent 
Bezoek deze zomer Christendom en slavernij. Een Nederlands verhaal. Aan de hand van historische bronnen, 

persoonlijke reflecties, onderbelichte perspectieven en hedendaagse kunst krijg je inzicht in de vaak onbesproken 
relatie tussen het christendom en het Nederlandse slavernijverleden. Het christendom had een cruciale invloed op 

het denken over slavernij. Zowel de voor- als tegenargumenten werden uit de Bijbel gehaald. Dit had een impact 

op miljoenen mensen. 
 

Koffiegroep 
Op zondag na de eucharistieviering is er altijd gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het Aloysiuscentrum onder 

het genot van een kopje koffie of thee. De koffiegroep is hier dan actief. 

De groep bestaat momenteel uit 10 vrijwilligers, dus uitbreiding is zeer welkom. Ongeveer om de 5 weken helpt u 
dan mee in deze groep. Als u interesse hebt, kunt u zich aanmelden bij het secretariaat, tel. 2515775. 

 
Nationale vredesweek van 14 t/m 22 september 

Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog en hoe dit eruit ziet en tot stand komt, gaat iedereen aan. Daarom 
organiseert PAX al meer dan 50 jaar met duizenden mensen de vredesweek. Ook dit jaar zullen van 14 t/m 22 

september 2024 honderden lokale activiteiten samenkomen met een gemeenschappelijk doel: vrede. Vrede komt 

natuurlijk niet vanzelf, daar moet je aan werken, met elkaar. Daarom is het thema dit jaar: “Samen voor Vrede. 
Nu!”. De eerste zondag van de Vredesweek wordt gezien als de Vredeszondag. Voor meer informatie zie website: 

paxvoorvrede.nl. 
 

Open dag St. Barbara, zaterdag 28 september – tussen 11.00 en 15.00 uur, Utrecht 

Begraafplaats St. Barbara nodigt iedereen van harte uit voor hun Open dag en Eucharistieviering op zaterdag 28 
september a.s. U bent tussen 11.00 en 15.00 uur welkom om onder andere het nieuwe crematorium, het 

gerenoveerde poortgebouw, de urnentuin, de kapel en de ontvangkamer te bezichtigen. Onze medewerkers staan 
klaar om u rond te leiden en eventuele vragen te beantwoorden. De Open dag start om 11.00 uur met een 

Eucharistieviering door kardinaal W.J. Eijk, aartsbisschop van Utrecht. Adres: Prinsesselaan 2, 3583 GZ Utrecht. 
 

Ziekenzalving 12 oktober 

Op zaterdag 12 oktober a.s. zal tijdens een speciale viering om 15.00 uur in de Aloysiuskerk de gezamenlijke 
ziekenzalving plaatsvinden. Het gaat daarbij om een zalving bedoeld voor zieken en ouderen. Dat gebeurt tijdens 

de viering van de H. Eucharistie, die zal worden geleid door pastoor Hans Boogers. U bent met uw eventuele 
begeleider(s) vanaf 14.45 uur van harte welkom om aan deze viering deel te nemen.  

U kunt zich aanmelden via telefoonnummer 030 – 2515775 of via e-mail: aloysius@katholiekutrecht.nl. of bij het 

parochiesecretariaat, tel. 030-2546147. Aanmeldingsformulieren liggen ook op de leestafel in de kerk. 
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