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Stoelendoppen
Behalve het doppen van onze eigen boontjes zijn velen inmiddels ook vaardig in het doppen van
stoelpoten. Met een bliksemactie afgelopen zondag zijn de poten van alle kerkstoelen van een
nieuw type dop voorzien met daarin dik vilt. Hiermee is een deel van de voorbereiding op het
opnieuw lakken van de vloer in de kerk in januari gedaan. Met veel dank aan de veelal jonge
klussers en hun (groot)ouders.

Ook losse onderdelen zijn weer vastgezet.

Jongerencollecte
Op zondag 17 november is de tweede collecte voor Jong Katholiek. De opbrengst van de jaarlijkse
Jongerencollecte wordt gebruikt om allerlei projecten voor jongeren te ondersteunen, zoals de
Katholieke Jongerendag, bijeenkomsten rondom de Wereldjongerendagen en de ontwikkeling van
catechesematerialen voor parochies.
In de Pauluskerk heten we jongeren graag welkom. Daarom bevelen we deze collecte van harte
aan. Voor meer informatie: https://www.rkkerk.nl/jongkatholiek/
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Sint Maarten
De Sint Maartenviering afgelopen maandagavond was geslaagd!
Een grote groep kinderen en ouders luisterde, buiten, naar het kinderkoor van de
Regenboogschool. Daarna zat de kerk vol voor het verhaal van Sint Maarten, lampionnen werden
trots getoond en nadat we samen nog twee liedjes gezongen hadden, ging iedereen de wijk in.

Er werden enthousiast spullen gebracht voor de voedselbank. Veel meer dan een hele lange tafel
vol: twee rijk gevulde auto's gingen richting Voedselbank Overvecht.De Voedselbank wil ons
namens hen allemaal heel hartelijk danken!

Filmavond Huis in de Wijk
Op 20 november 19.30u: Hors Norms. Zie de bijlage

Concerten in de Tuindorpkerk
Op 23 november 20u: Vocaal Ensemble Commovente Peace I leave with you. Zie de bijlage
Op 24 november 15u: Orkest van Utrecht: Van Aria tot Ballade. Zie de bijlage

Lichtjestocht
Ten onrechte staat er in Martinus+ nog een oproep voor vrijwilligers voor de Lichtjestocht.
Maar die gaat dit jaar niet door. Meldt u zich aan voor volgend jaar!
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Myanmar Christian Fellowship
Door toeval, als dat bestaat, kwamen wij in contact met Christenen uit Myanmar die na de militaire
staatsgreep in 2021 naar Nederland zijn gevlucht vanwege de ernstige onderdrukking en
vervolging van minderheden, waaronder de Christelijk minderheden in Myanmar. De naar
Nederland gevluchte Christenen, van verschillende gezindten waaronder katholieken en baptisten,
zoeken verbinding met elkaar in het geloof. Eéns per maand vieren ze samen en eten ze samen.
Hiervoor was de groep op zoek naar een centraal gelegen kerk, goed bereikbaar met openbaar
vervoer waar zij welkom zijn.
De Paulus Stuurgroep heeft in overleg met het parochiebestuur besloten dat wij die kerk willen zijn.
In de afgelopen twee maanden hebben we het contact opgebouwd en zondag 24 november a.s.
zal de groep de eerste viering in de Pauluskerk hebben. De viering is in de middag en aansluitend
is er een gezamenlijke maaltijd. De leden van de groep komen uit het hele land (vandaar de
noodzaak van een centrale ligging) en het zijn er ongeveer zestig, waaronder een tiental kinderen.
Voor de kinderen houden zij ook kindernevendienst, wat ze zondagschool noemen. Alles bij elkaar
zijn er met viering, maaltijd en kindernevendienst veel overeenkomsten met onze gemeenschap.
Er is een uitgesproken wens van de Myanmargroep om zich binnenkort in een viering met een
klein aantal voor te stellen. Omgekeerd zijn we van harte welkom om bij de Myanmarese viering
aanwezig te zijn.
Voorlopig hebben we de afspraak dat we een half jaar gastvrijheid verlenen en dan evalueren hoe
dat gaat

Kijkt u ook eens naar de websites van bijvoorbeeld Kerk in Actie en kerk in Nood over Myanmar:
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/verhalen/laten-we-myanmar-niet-vergeten/
https://kerkinnood.nl/actueel/christenen-myanmar-lijden-onder-onderdrukking/

Vieringen 10.30u

Zondag 17 november
Taizéviering

met de gemeenschap

Zondag 24 november
Christus Koning

Woord- en Communieviering
met Marie-José van Bolhuis en de Cantorij

Zondag 24 november 13.30u
Myanmar Christian Fellowship

De vieringen van 10.30u zijn online te volgen via: Pauluskerk Online

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u storten via deze link
of de bovenste QR-code. Deze link en de tweede QR code is voor de
jongerencollecte. Zie de toelichting hierboven.

Indien u vervoer per auto naar de kerk wil dan kunt u dat op
vrijdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur bespreken bij
Bernadet Vos via 06-401 787 44
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Advent 2024: Om te zien een nieuwe aarde
In het begin van het Lucasevangelie dat we dit jaar lezen worden de aankondiging en de geboorte
van Johannes de Doper parallel verteld aan die van de aankondiging en de geboorte van Jezus.
Daarmee wordt de verwachting van het kind Jezus door Lucas nauw verbonden met die van
Johannes de Doper. Lucas vertelt niet alleen over Jan de Doper, hij vertelt ook over Maria,
allereerst in de vorm van de aankondiging van de geboorte van Jezus aan haar. In de vieringen
gaan we aan deze parallel vormgeven door de eerste twee zondagen in het teken van Johannes
de Doper te stellen en de laatste twee zondagen in het teken van Maria. Elke zondag gaat het om
de verwachting van een omkeer, een verandering of zelfs een verbetering: Johannes de Doper en
Maria laten dat allebei zien.

De psalmlezing in de Advent nemen we uit het boek In de Stilte van mijn Cel: 150 psalmen van
gevangenen. Ook hier klinken verwachtingen van een omkeer, verandering of verbetering in door.

Het 75-jarig bestaan van het Justitiepastoraat was aanleiding voor een
experiment. Gedetineerden kregen een psalm uit de Bijbel voorgelegd met als
vraag deze heel precies te lezen en er een nieuw lied van te maken. In de stilte
van mijn cel is daarvan het resultaat. De 150 door gevangenen herschreven
psalmen laten geloof en ongeloof zien, angst en vertrouwen, boosheid en
schuldbewustzijn – net als de originele psalmen, maar dan van mensen van nu.

Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven
via ons e-mailadres: paulus@katholiekutrecht.nl

Bloemengroet
Graag aanmelden via e mail aan de Stuurgroep paulus@katholiekutrecht.nl
U kunt ook Gertruus Bors hiervoor bellen: 06 23316086

Pastoraal contact
Marie-José van Bolhuis 06-10852666 / e-mail: Marie-José van Bolhuis
Jos Hettinga 06-23590737 / e-mail: Jos Hettinga

Hoe zat het ook alweer?

PaulusActueel wordt verzorgd door de Paulus Stuurgroep. Wilt u iets mededelen, of wilt u zich aan- of afmelden, stuur
een mailtje. E: paulus@katholiekutrecht.nl W: Katholiek Utrecht - Paulus Wilt u financieel bijdragen? Dat kan op twee
manieren: Rek.nr. NL81 INGB 0004 8078 22 t.n.v. Paulus Parochie Utrecht of
Rek.nr. NL74 RABO 0154 5794 75 t.n.v. Vrienden van de Paulusgemeenschap Lees ook de nieuwsbrief van de
Tuindorpkerk via: https://tuindorpkerk.nl/nieuwsbrief/
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