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Mariakapel geopend op ma t/m za 10-17.00 uur

ZATERDAG: 1 Februari VOORAVOND

19.00 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal Celebrant H. Boogers

ZONDAG: 2 Februari FEEST VAN DE OPDRACHT VAN DE HEER MARIA LICHTMIS

09.30 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant K. Smits, Diaken A. van der Steenstraeten

Cantor: Jan Tesselaar, Organist: Wouter van Belle.

Collecte: Onderhoud kerkgebouw.

Misintentie:

U kunt de eucharistieviering op zondag rechtstreeks volgen via livestream: kerkdienstgemist Sint-Catharinakathedraal

Vieringen door de week.

Maandag 19.00 uur  Eucharistieviering St. Catharinakathedraal Engelse viering

Dinsdag 19.00 uur  Eucharistieviering St. Catharinakathedraal Aansluitend aanbidding tevens livestream
Woensdag 19.00 uur  Eucharistieviering St. Catharinakathedraal

Vrijdag 19.00 uur  Eucharistieviering St. Catharinakathedraal

Agenda: Catharinakathedraal.

2 februari 09,30 uur Nieuwe mistijd Catharinakathedraal

10 februari 19.45 uur Vergadering Catharinaberaad

10 maart 19.45 uur Vergadering Catharinaberaad

2-3-4 april 2025 Reliek van Thomas van Aquino, te zien in de Catharinakathedraal
MARIA LICHTMIS

Veertig dagen na Kerstmis

Maria Lichtmis herinnert de gelovigen aan het verhaal van de Opdracht des Heren zoals dat door de evangelist Lucas werd
opgetekend. In het tweede hoofdstuk van zijn evangelie staat dat Jezus veertig dagen na zijn geboorte in de Tempel van
Jeruzalem aan God werd opgedragen. Dat is de reden dat Maria Lichtmis op 2 februari gevierd wordt: 39 dagen na
Kerstmis oftewel de 40ste dag na de kerstnacht.
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In Polen is op 27 januari de bevrijding van Auschwitz-Birkenau herdacht.

In de Vredeskapel hangt een bronzen beeld voorstellende het monster dat de oorlog en het kwaad
verbeeld. Op het beeld staat o.a. Edith Stein afgebeeld. Maar wie was Edith Stein? Maak kennis met deze
opmerkelijke heilige aan de hand van 9 kantelmomenten in haar leven.

1 Edith Stein werd geboren in een orthodox-joodse familie in de Duitse stad Breslau op 12 oktober 1891.

2 Op 13-jarige leeftijd zwoer ze haar joodse geloof af en werd atheist.

3 Als student leerde ze de filosoof-wiskundige Edmund Husserl kennen, de grondlegger van de fenomenologie.
Toen Husserl later naar de Universiteit van Freiburg vertrok, ging Edith op zijn verzoek mee en promoveerde er tot
doctor in de filosofie.

4 De kennismaking met de autobiografie van de heilige Theresia van Avilatijdens een vakantie bij vrienden
betekende een keerpunt in haar leven. Stein bekeerde zich tot het katholicisme en werd op 1 januari 1922 gedoopt.
5 Edith zegde haar universitaire baan bij Husserl op en werd onderwijzeres op een katholieke meisjesschool in
Spiers, waar ze de geschriften van Thomas Van Aquino bestudeerde en vertaalde naar het Duits.

6 Edith trad in 1934 in bij de karmelietessen in het karmelklooster van Keulen. Bij haar professie kreeg ze de
kloosternaam Teresia Benedicta a Cruce.

7 Omdat de antisemitische terreur in Duitsland steeds erger werd, werd Edith in 1938 door haar overste
overgeplaatst naar het karmelietessenklooster te Echt in Nederlands Limburg. Daar schreef ze het werk: De
wetenschap van het kruis. Studie over Johannes van het Kruis.

8 Twee jaar na de Duitse bezetting van Nederland werd ze samen met haar zus op 2 augustus 1942 opgepakt door
de Gestapo en naar Auschwitz gedeporteerd. Een paar dagen later, op 9 augustus, werden de twee zusters in de
gaskamer omgebracht.

9 Op 1 mei 1987 werd zij door paus Johannes Paulus II zalig verklaard in Keulen en op 11 oktober 1998 heilig. De
paus typeerde haar als: Dochter van Israél en trouwe Dochter van de Kerk. Zij geldt samen met onder anderen
Catharina van Siena en Birgitta van Zweden als beschermheilige van Europa.

el
Q Na de viering van 09.39 uur is er op zondag gelegenheid tot koffie drinken in het Bonifatiushuis.

Op zoek naar mooie en zinvolle besteding van uw vrije tijd. ?
Ontdek uw talenten en vraag informatie aan bij catharinaberaad@katholiekutrecht.nl

Wekelijks het gratis! digitale Binnenstad Bericht ontvangen?

Meld u aan via catharinaberaad@katholiekutrecht.nl of via 06 52666694
Want Wie Het Binnenstad Bericht Leest, Weet Meer.!

Het Binnenstad Bericht ligt natuurlijk ook wekelijks in de kerk.

TOT SLOT
Niemand kan alles alleen (al denken we vaak van wel).
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