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ZATERDAG: 15 februari VOORAVOND  
19.00 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal Celebrant K. Smits 
ZONDAG: 16 februari  ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR. 
09.30 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant K. Smits, diaken A.v.d.Steenstraeten 
Koor; Kathedrale Koor Utrecht, Dirigent Hester Steensma-Westra, Organist; Wouter van Belle 
Collecte: Onderhoud kerkgebouw. 
 
U kunt de eucharistieviering op zondag rechtstreeks volgen via livestream: kerkdienstgemist Sint-Catharinakathedraal 
 
Vieringen door de week. 
Maandag    19.00 uur  Eucharistieviering St. Catharinakathedraal   Engelse viering 
Dinsdag     19.00 uur  Eucharistieviering St. Catharinakathedraal   Aansluitend aanbidding tevens livestream 
Woensdag  19.00 uur  Eucharistieviering St. Catharinakathedraal 
Vrijdag       19.00 uur  Eucharistieviering St. Catharinakathedraal 
 
Agenda: Catharinakathedraal. 
1 maart    Nationale complimentendag 
10 maart   19.45 uur Vergadering Catharinaberaad 
2-3-4 april 2025   Reliek van Thomas van Aquino, te zien in de Catharinakathedraal 
 
 

LED verlichting in de Kathedraal 
Zoals u misschien al heeft opgemerkt is er een aantal LED lampen op het priesterkoor neergezet.  
De bedoeling is om  de kathedraal meer kleur en warmte te geven.  
De kleuren van de lampen kunnen worden afgestemd op de belangrijkste liturgische kleuren.  
Dat zijn wit (hoogfeesten), paars (advent en vasten), rood (gedachtenis martelaren) en groen  
(tijd door het jaar). De huidige opstelling is een proef. Het is dus mogelijk dat de opstelling op den  
duur nog verder wordt verfijnd en/of wordt uitgebreid.  
Op dit besluit van het Catharinaberaad kunt u natuurlijk altijd feedback geven.  
Sommigen hebben dat al gedaan. Tot nog toe zijn de ontvangen reacties van jong en oud  
overwegend positief. 
Reactie en informatie catharinaberaad@katholiekutrecht.nl 
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Ook God verdient een complimentje. 
Op zaterdag 1 maart 2025 (het is nog niet zover), maar toch is het dan weer Nationale complimentendag. De bedoeling is 
dat we op die dag waardering uiten en aandacht hebben voor de mensen om ons heen.  Vooral voor degenen die we in de 
loop van ons leven zo’n beetje als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen. Eerst en vooral zijn dat de hoofdpersonen in ons 
leven: partners, kinderen en ouders. Verdere familie. Vrienden en buren. Maar ook de talloze min of meer anonieme 
mensen in ons dagelijks leven: winkelbedienden en kassapersoneel, buschauffeurs en postbodes, verzorgers en 
beantwoorders van de klanten telefoon. En verder iedereen die je laat voorgaan bij een deur, die een oogje in het zeil houdt 
op een pleintje, die voorkomt dat je niet voorbij kunt met de buggy of de rollator, die je waarschuwt als je handschoen uit je 
jaszak valt en iemand  die je voor laat gaan in de supermarkt omdat je maar één boodschap hebt. 
We vieren het dus: met complimentendag, maar ook met de week van de vrijwilliger, met Valentijn, met moederdag en 
vaderdag, en secretaressedag en lerarendag en ga zo maar door. We hoeven er niet lang over na te denken om te beseffen 
hoe onmisbaar al die mensen voor ons en voor de hele samenleving zijn. Precies zoals de geest van God overal aan het 
werk is, maar toch meestal niet wordt opgemerkt.  
Misschien is het hoog tijd om ook God een complimentje te geven, of heet dat dan een lofprijzing?  
Of gewoon in onze eigen, eenvoudige woorden: dankuwel om er altijd te zijn, dankuwel om in ons te blijven geloven, 
dankuwel om ons elke dag opnieuw te inspireren. 
En natuurlijk ook dankjewel dat u mijn verhaaltje wilde lezen. 
Wim Hijman 
 
 
BitBijbel app 
Lees de bijbel op je vergrendelscherm. Elke keer als je je telefoon opent, een Bijbeltekst. Aanpasbaar aan je wensen. 
Leerzaam en informatief. Te downloaden in de Apple Store en Google Play Store  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wekelijks het gratis! digitale Binnenstad Bericht ontvangen? 
Meld u aan via catharinaberaad@katholiekutrecht.nl of via 06 52666694 
 
Want Wie Het Binnenstad Bericht Leest, Weet Meer.! 
Het Binnenstad Bericht ligt natuurlijk ook wekelijks in de kerk. 
 
TOT SLOT 
’s Avonds als ik slapen ga 
volgen mij veertien engeltjes na: 
twee aan mijn hoofdeind, 
twee aan mijn voeteneind, 
twee aan mijn rechterzij, 
twee aan mijn linkerzij, 
twee die mij dekken, 
twee die mij wekken, 
twee die mij wijzen 
naar ’s hemels paradijzen. 
Avondgebed ‘14 engeltjes’ voor kinderen  uit het Rijke Roomsche Leven (omstreeks 1860-1960) 

mailto:catharinaberaad@katholiekutrecht.nl

	 
	 
	Ook God verdient een complimentje. 
	Op zaterdag 1 maart 2025 (het is nog niet zover), maar toch is het dan weer Nationale complimentendag. De bedoeling is dat we op die dag waardering uiten en aandacht hebben voor de mensen om ons heen.  Vooral voor degenen die we in de loop van ons leven zo’n beetje als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen. Eerst en vooral zijn dat de hoofdpersonen in ons leven: partners, kinderen en ouders. Verdere familie. Vrienden en buren. Maar ook de talloze min of meer anonieme mensen in ons dagelijks leven: winkelbedienden en kassapersoneel, buschauffeurs en postbodes, verzorgers en beantwoorders van de klanten telefoon. En verder iedereen die je laat voorgaan bij een deur, die een oogje in het zeil houdt op een pleintje, die voorkomt dat je niet voorbij kunt met de buggy of de rollator, die je waarschuwt als je handschoen uit je jaszak valt en iemand  die je voor laat gaan in de supermarkt omdat je maar één boodschap hebt. 
	We vieren het dus: met complimentendag, maar ook met de week van de vrijwilliger, met Valentijn, met moederdag en vaderdag, en secretaressedag en lerarendag en ga zo maar door. We hoeven er niet lang over na te denken om te beseffen hoe onmisbaar al die mensen voor ons en voor de hele samenleving zijn. Precies zoals de geest van God overal aan het werk is, maar toch meestal niet wordt opgemerkt.  
	Misschien is het hoog tijd om ook God een complimentje te geven, of heet dat dan een lofprijzing?  
	Of gewoon in onze eigen, eenvoudige woorden: dankuwel om er altijd te zijn, dankuwel om in ons te blijven geloven, dankuwel om ons elke dag opnieuw te inspireren. 
	 
	 
	BitBijbel app 

