
Huub Oosterhuis. De biografie 
Lezing door schrijver en Oosterhuis-biograaf Marc van Dijk  
 
Twee jaar geleden, op Eerste Paasdag, overleed theoloog en dichter Huub Oosterhuis 
(1933- 2023). Hij begon als jezuïet en priester binnen de katholieke traditie, maar zijn 
invloed als dichter van kerkliederen reikte veel verder.  
Dat bleek alleen al tijdens zijn uitvaart, die bezocht werd door mensen uit alle lagen van 
de bevolking, van SP-prominenten tot leden van het koninklijk huis, priesters en 
dominees, schrijvers en activisten. Op YouTube werd dit afscheid meer dan 200.000 
keer teruggekeken. 
 

Huub Oosterhuis heeft een zeer actief en veelzijdig leven geleid. 
Hij ontwikkelde zich tot een spraakmakend theoloog, dichter en 
actievoerder. Hij schreef honderden liederen die nog altijd 
veelvuldig gezongen worden en waarmee hij de liturgie in 
katholieke parochies en protestantse kerken diepgaand 
beïnvloedde. 
Zijn liefde voor muziek heeft hij - samen met de muzikale moeder 
- doorgegeven aan zijn twee kinderen. Tjeerd Oosterhuis is een 
succesvolle muzikant en componist en Trijntje Oosterhuis kreeg 
grote bekendheid als zangeres.  
Het werk van Huub Oosterhuis kenmerkt zich ook door een 
profetische roep om vrede en gerechtigheid. Met zijn 

maatschappelijke betrokkenheid stond hij aan de basis van culturele podia in 
Amsterdam zoals De Balie, De Rode Hoed en De Nieuwe Liefde. 
 
Marc van Dijk (1979), journalist, schrijver en kunstenaar, schreef een meeslepende en 
alom gewaardeerde biografie over deze unieke persoonlijkheid. Onlangs werd deze 
biografie bekroond met de Publieksprijs voor het beste religieuze of spirituele boek 
2024. 
 
Tijdens de lezing door Marc van Dijk worden ook enkele liederen van Huub Oosterhuis 
uitgevoerd  door een projectkoor o.l.v. Annemiek van der Niet. 
 
Wanneer:   Zondag 13 april , 16.00- 17.30 ( de kerk is open vanaf 15.30) 
Waar:   Tuindorpkerk, Prof. Suringarlaan 1, 3571 WH Utrecht 
Toegang:         5 euro ( incl. 1 consumptie) 
 
U bent van harte welkom om u te laten inspireren en mee te zingen. 
Na afloop zijn exemplaren van de biografie verkrijgbaar, die u kunt laten signeren. 
 
 


