
                               +                          **************************************** 
                               +                           Viering van maart 2025. 
                       +  +  +  +  +                  voor Antillianen, Surinamers, Nederlanders e.a.  
                               +                           In de kerk van Parochie St. Martinus geloofsgemeenschap  
                               +                           H. Johannes de Doper - H. Bernardus,  
                               +                           Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR  Utrecht. 
                               + 
                                                            **************************************** 
                        ANTILLEN 
                       SURINAME 

                       NEDERLAND           Beste mensen, 
         ***************** 

            UTRECHT             U wordt van harte uitgenodigd voor de Eucharistie viering 

op zondag 30 maart 2025. 

 

Zondag Laetare [letare] 

Dan is het de vierde zondag in de 40dagentijd, zondag 

Laetare genoemd. Laetare is Latijn voor: “Verheugen” en is 

voor deze zondag ontleend aan Jesaja 66:10 waar staat: 

“Verheug u, o Jeruzalem”. 

We zijn nu halverwege de veertigdagentijd en we kijken al 

vooruit naar Pasen. De vreugde om Pasen zal in ons bidden 

en zingen doorklinken. 

 

Het blijft een goed gebruik naar de viering te komen met het hele gezin en zo mogelijk met 

vrienden en bekenden en andere familieleden. 

 

U ontvangt hierbij een informatieblad JoB en ook een stuk over ‘Voortgaan op de ingeslagen  

weg’. Zie bijlage. 

Wij wensen u veel leesplezier. 

 

In de bijlage van dit maandbulletin vindt u ook extra informatie over het bestellen van de  

 “” HUISPAASKAARS 2025 “” . een mooie “ collectors item “.  

 

Tevens wordt Traditiegetrouw op “PALMZONDAG”  Zondag 13 april Palmpasen gevierd  

met elkaar en vooral met de kinderen die er veel plezier aan beleven met hun Palmpaasstokken. 

Zie de bijlage voor inschrijving!!  Wees er op tijd bij!! 

 

Op zaterdag 17 mei a.s. vindt een afwisseling Bedevaart van Rafaelkerk naar 

Scherpenheuvel, België. Noteer deze datum alvast in Uw agenda of schrijf dit bericht op Uw 

kalender. Nadere informatie zie bijlage. 

 

Het Kerkcentrum is doordeweeks open! Maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 10:00 - 

12:00 uur. Er is een gastvrouw aanwezig. U kunt terecht voor een kopje koffie of thee, een 

praatje, een bezoekje aan de Mariakapel voor het opsteken van een kaarsje, te bidden of te 

mediteren. U kunt bij hen ook een intentie voor een viering opgeven (kosten: €11,--) 

 

  



Intenties kunt u ook opgeven (eventueel telefonisch: 020-2880212) door middel van een 

envelopje met € 11,-- in de brievenbus van de kerk te deponeren met op de buitenkant 

‘INTENTIE’ en op een briefje voor welke datum en voor wie de intentie is.  

 

Wij wensen U allen een Zalige kerkviering. 

Namens de Bestuurscommissie: Mw. A. Destang, Mw. J. Esajas,  

Mw. R. Joghi, Mw. M. Lie-A-Lien,  

Mw. J. Rosalia en Dhrn. S. de Windt en  

K. Smits (pastor). 

  



Gebed voor de vastentijd 

 

God, onze Schepper 

Uit aarde hebt u ons gevormd 

Tot mensen van vlees en bloed 

Om in vrede en gerechtigheid 

Uw wereld te bewonen. 

Wij bidden U; 

Open onze ogen voor Hem 

In wie U ons de goede plaats wijst, 

Jezus, onze Herder en Leidsman 

Die ons voorgaat door de woestijn 

Naar uw land van belofte, 

In deze veertig dagen en heel ons leven. 

Amen. 

 

  



Viering van maart 2025 

 
zondag 30 maart,  11:00 uur 

Eucharistieviering met de  

Antilliaanse, Surinaamse, Nederlandse E.A. 

gemeenschap o.l.v. pastor K. Smits 

m.m.v. Diversity en pi. J. 

 

 
Elke 1e woensdag van de maand om 19:00 uur de Rozenkrans bidden in de Mariakapel. 

Iedereen is welkom en U kunt ook een eigen intentie opgeven. Ook kan er een kaarsje worden 

aangestoken. (wo 2-4 a.s. om 19.00 Rozenkransgebed) 
 

 

 

 

De lente is begonnen, de zomertijd gaat in op de laatste zondag van maart. Dan gaat de 

klok één uur vooruit van 02:00 uur naar 03:00 uur. Dit betekent minder slaap, maar 

langere dagen . 
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Eerste lezing:  Uit het boek Jozua, 5, 9a + 10-12 

(Toen het volk van God in het beloofde land binnengegaan was vierde het daar het Paasfeest) 

 

 
 

 

 

Tweede lezing:  Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van 

Korinte, 5, 17-21 

(God heeft ons door Christus met zich verzoend) 

 

 
 

 

 

Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas, 

15, 1-3 + 11-32 
(Je broer was dood en is levend geworden) 

 

 
 


